AVONDLIED - LB 268

ZEGENWENS

V. De Heer schenke ons zijn zegen
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
a. Amen!
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AANSTEKEN VAN DE KAARSEN

V. Die ons voor het licht gemaakt hebt
dat wij leven

g. Spreek licht
wees hier aanwezig in uw Naam
ik zal er zijn.

HYMNE - LB 657
PSALMGEBED - Psalm 98

V. Zing voor de LEVENDE een nieuw lied,
want wonderbaarlijke dingen heeft hij gedaan;

a. hij maakte de weg vrijmet zijn rechterhand,
met zijn heilige arm.

V. De LEVENDE kondigde zijn bevrijding aan;
voor de ogen van de wereld
onthulde God zijn gerechtigheid.

a. bleef goed en trouw
voor het huis van Israél;



V. alle hoeken van de aarde
zagen dat onze God beuvrijdt.

a. Laat schallen voor de LEVENDE,

heel de aarde!
Zing het uit, juich, maak muziek!

V. Maak muziek voor de LEVENDE met de citer,
met citer en snaarinstrumenten,

a. met trompetten en hoorngeschal,
laat het schallen voor de koning, de LEVENDE!

V. Laat de zee en alles wat in haar is dansen,
de wereld en die haar bewonen,

a. laat de rivieren in hun handen klappen,
de bergen samen juichen voor de LEVENDE

V. want hij kom om recht te spreken over de aarde:
hij spreekt recht over de wereld op een rechtvaardige wijze,
over mensen metrecht en rede.

ORGELSPEL

SCHRIFTLEZING - Johannes 13: 31-35

Toen Judas weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon

zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van God.

Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook

in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk.

Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken,

maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie:

“Waar [k heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” k geef jullie een nieuw

gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie

elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie

mijn leerlingen zijn.’
STILTE

LIED - LB 568a (3x)

AVONDGEBED

Gij zijt in ons midden, Heer;
Uw heilige Naam is over ons uitgeroepen.
Verlaat ons niet, Heer, onze God.

Uw stem heeft ons geroepen,
uw woord heeft ons gemaakt.
Leer ons uw woord verstaan.

Als wij doof blijven voor U,

en ons hart ons aanklaagt:

schenk ons vergeving, Heer.

Want Gij zijt groter dan ons hart.

Om de verdeeldheid van ons hart,
de nood die wij voorbijgingen,
de vrede die wij niet brachten:
Wij bidden U, Heer, ontfermU over ons.

Moge de nacht over ons komen
als een verademing,

als de stilte, waarin uw Rijk onmerkbaar groeit.

Laat komen, Heer, uw Rijk
en uw gerechtigheid.

Laat nu ons die u dienen gaan, o Heer,
in vrede, naar uw woord.
In U hebben wij ons heil gezien.

Behoed ons, Heer, als wij waken;
bescherm ons terwijl wij slapen.
Opdat wij met Christus

en mogen rustenin vrede.

Onze hulp is de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

stil gebed

Onze Vader....



